
                                            Burenplicht bij overlijden                     

Deze brief is een leidraad  waarbij de naasten zelf de keuze maken door wie en hoe de 
uitvaart geregeld en uitgevoerd wordt. De burenplichten is een waardevolle traditie die we 
moeten koesteren en Terschelling ook zo bijzonder maakt. 

Na het overlijden wordt als eerste de huisarts op de hoogte gebracht. Vervolgens brengt de 
huisarts of de familie desgewenst de uitvaartbegeleider (wel of niet professioneel) op de 
hoogte i.v.m. bijvoorbeeld het leveren van een kist en het drukken van de kaartjes.
De uitvaartbegeleider brengt vervolgens Iemke van Zwol op de hoogte. Als de familie gebruik
maakt van de burenplichten wordt één van de naaste buren op de hoogte gebracht en gevraagd
of ze aan de burenplicht willen voldoen. Volgens de traditie zijn dit de naaste buren, vanaf het
sterfhuis gerekend in de richting van de kerk maar die keus is aan de familie. De buren mogen
niet verwant zijn aan de overledene. 

Iemke regelt het Diakoniehûs, de kerk, dominee, grafdelvers en de politie. Dit is                      
belangrijk i.v.m. de datum en tijden op de rouwkaarten en de kaartjes van overlijden. 

Na de melding van het overlijden komt de Burenplicht op gang. 
Wat voor belang is voor de buren die het regelen:

• Eventueel een meer “ervaren” buur vragen om te helpen met het regelen. Neem 
eventueel contact op met Adri Vis of Rob Mier voor advies of steun.

• Breng verdere buren op de hoogte en vraag er minimaal 8 maar beter is 10 á 12 om
kaartjes rond te brengen. Is de overledene een vrouw dan brengen vrouwen de 
kaartjes rond. Bij een overleden man doen de mannen dit.

• Het streven is om het rondbrengen uiterlijk  09.30 uur te starten (dit i.v.m. klok 
luiden 12.00 uur). Lukt dit niet dan mag ’s middags ook. De klok wordt dan de 
volgende dag geluid. Graag Iemke op de hoogte brengen wanneer rondbrengen is 
gepland.

• Vraag de rondbrengers bij de naaste buur te komen. Geef iedereen liefst per duo 
een wijk. Kaartjes worden geleverd in bundels met de juiste aantallen per wijk. 
Geef ieder duidelijk aan wat hun wijk is. Bij voorkeur gedetailleerd zwart op wit.

• Overleg ook direct met de buren over 8 dragers voor de begrafenis.
• Zondag mag ook rond gebracht worden. De klok wordt niet op zondag geluid.
• Gepaste kleding dragen.
• Als de kaartjes rond gebracht zijn direct Iemke van Zwol bellen en dit 

doorgeven(is deze onbereikbaar dan Jan Swart bellen in uiterste noodzaak).
• Na het rondbrengen verzamelen bij de naaste buur om gezamenlijk naar het 

sterfhuis te gaan om de familie te condoleren. Dit wordt meestal erg op prijs 
gesteld door de familie maar bespreek dat wel met hun.

• Wordt de overledene in Hoorn begraven dan is Piet Jan Terpstra het eerste 
aanspreekpunt.

• Ook kan een “oud” bewoner in de meeste gevallen aanspraak maken op de 
burenplicht als deze bijvoorbeeld is overleden in een verzorgingshuis. 

                                                



                                                     
 Condoleance

                 Aan huis:
• Is de condoleance aan huis dan moet de naaste buur afspraken maken met de 

nabestaanden over het aantal buurvrouwen voor het koffieschenken en moet er 
geregeld worden in overleg met de familie wie bij de kist en wie bij de deur staat.

                 Diaconiehûs:
• Petra van Smeden neemt contact op met de naaste buur om te overleggen hoeveel 

buurvrouwen er nodig zijn om te helpen met koffie schenken. Bij haar afwezigheid
is dit Willy de Jong. Petra regelt veelal zelf met de familie of er na een begrafenis 
ook broodjes nodig zijn. 
Bij de condoleance moet de naaste buur regelen wie er bij de deur staat en wie bij 
de kist. 

                                                      Voorloper

• Evert van Boeschoten gaat de dag voorafgaand aan de begrafenis naar de 
nabestaanden om alles door te nemen. 

• Wensen en tradities: de wens van de familie gaat vóór de traditie mits inpasbaar en
uitvoerbaar uiteraard. 

• Evert geeft die dag ook door aan de naaste buurman hoeveel bloemendragers er 
moeten komen. Zowel mannen als vrouwen en familie mogen bloemen dragen. 
Overleg dit altijd van te voren met de familie.

                                                 Begrafenis

• De ondernemers in Midsland houden goed rekening met begrafenissen door hun 
terrassen en vlaggen etc. binnen te halen.

• Gepaste kleding dragen. Niet op “gympies” dus!
• De 8 dragers en eventuele bloemendragers ruim op tijd verzamelen bij de naaste 

buurman. Dragers: vorm tweetallen van gelijke lengte. De kleinsten lopen voorop.
• Op de afgesproken tijd gaan ze naar het sterfhuis. Houd hiervoor een kwartier voor

vertrek aan.
• Is de begrafenis vanuit het Diakoniehûs dan aldaar verzamelen.
• Evert heeft vervolgens de leiding en geeft altijd duidelijke aanwijzingen aan de 

dragers.
• Niet praten tijdens het dragen.

Wilt u meer weten of zijn er vragen kunt u altijd contact opnemen met Adri Vis of Rob Mier.

Telefoonnummers: 
Iemke van Zwol                 0562 – 850338  /  06 54372850 
 (Eerst Iemke bellen!. Is deze niet bereikbaar dan bij nood bellen naar zijn vervanger Jan Swart)                     
Jan Swart                           06 15456492
Adri Vis                             0562 – 448016 /  06 22580424
Rob Mier                           06 23272928
Evert van Boesschoten      06 42012149
                                                                                                                                                                                                         Januari 2023


